8-10 jaar
Gesprek: Welke vragen heeft
o Johannes? Krijgt hij antwoord op die
vragen? Waarom is Johannes bang?
Hoe raakt hij die angst kwijt?

Spel: In het verhaal denkt Johannes na

over ‘de hemel op aarde’. Welke beelden

en gedachten roept dat bij de kinderen
op? Waaraan zou je het kunnen merken als de
hemel op aarde komt? Ga in een kring zitten
en zet een stoel in het midden. Om de beurt
mogen de kinderen op de stoel gaan staan:
dan kun je net iets verder kijken. Op de stoel
vertellen ze wat zij ‘zien’ als ze denken aan

hemel op aarde.

Creatief: Maak een schilderij van

de verheerlijking op de berg. Bekijk

eerst een aantal voorbeelden, op
internet zijn veel schilderijen over dit verhaal
te vinden. (Tip: zoek ook op het woord
transfiguratie.)

11-12 jaar
Gesprek: Jezus zegt dat Johannes
Q en de anderen het maar niet verder
moeten vertellen. Zou het moeilijk
zijn om zich daaraan te houden? Waarom denk
je dat?

Creatief: Johannes kan niet bevatten

wat hij ziet. Breng samen elementen

uit het verhaal in beeld met
schaduwen op de muur. De schaduwen laten

wel iets zien, maar niet alles.

Vertelling 8-12 jaar

Niet te begrijpen

Johannes denkt na. Hij probeert het te begrijpen... maar het is niet te begrijpen!
Daarom blijft Johannes nadenken, over wat Jezus gezegd heeft. Een paar dagen
geleden zei Jezus: ‘De hemel komt op aarde. Dat duurt niet zo heel lang meer:
sommigen van jullie zullen het nog meemaken, voordat ze sterven.’

De hemel komt op aarde? denkt Johannes steeds. Wat is dat dan? En wie zullen het
meemaken? Hoor ik daar ook bij?

Elke dag komen de vragen en gedachten terug bij Johannes. En op een dag zegt Jezus
tegen hem: ‘Kom. Ga met mij mee, samen met Petrus en Jakobus. We gaan naar een
hoge berg.” Samen lopen ze naar boven - hoger en hoger, tot ze bijna bij de wolken
zijn. Johannes kijkt om zich heen. Als de hemel op de aarde komt, kun je het hier vast
goed zien, denkt hij. Dan kijkt hij weer naar Jezus. Hij schrikt. Wat gebeurt er met
Jezus? Jezus’ gezicht begint te stralen als de zon. Zijn kleren worden wit als het licht.
Jezus lijkt wel een engel!

Johannes knippert met zijn ogen tegen het licht. En dan ziet hij plotseling twee
mensen bij Jezus. Het zijn Mozes en Elia, twee profeten van lang geleden. Zijn zij

uit de hemel naar de aarde gekomen? Ze praten met Jezus. Maar Johannes kan niet
verstaan wat ze zeggen. Hij hoort wel de stem van Petrus, die ook mee is.

‘Heer!’ roept Petrus. ‘Het is goed dat wij er ook zijn. Zullen we drie tenten maken? Eén
voor U, één voor Mozes en één voor Elia?’

Maar Petrus krijgt geen antwoord. Johannes ziet een stralende, lichte wolk. Uit die
wolk klinkt een stem: de stem van God. ‘Jezus is mijn Kind,” zegt God. ‘Ik houd van
Hem. Luister naar Hem!’ Johannes schrikt. Die stem... zo groot, zo bijzonder... zo...
hemels. Johannes valt op de grond. Hij durft niet meer te kijken en eigenlijk ook niet
meer te luisteren. Het is te groot voor hem.

Johannes voelt een hand op zijn schouder. Hij hoort de stem van Jezus. ‘Wees maar
niet bang,’ zegt Jezus. ‘Sta maar op en doe je ogen open.’

Voorzichtig komt Johannes overeind. Hij ziet Mozes en Elia niet meer, en ook de
stralende wolk is verdwenen. Alleen Jezus is er nog.

Even later lopen ze weer naar beneden. Het hoofd van Johannes is nog voller dan
eerst. Wat heeft hij nou meegemaakt? En wat betekent het allemaal? ‘Vertel het maar
niet verder,” hoort hij Jezus zeggen. ‘Mensen begrijpen er toch niks van. Vertel het pas
als ik uit de dood ben opgestaan.’

Het is eigenlijk niet te begrijpen, denkt Johannes. Maar het is wel heel bijzonder!

Mattijs Weegenaar
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